MARNIXRING

IWEIN VAN AALST
Verslag ledenvergadering van donderdag 26 oktober 2023

Aanwezig : Johan Baten en Hilde, Michel De Gols, Maria De Proft,Dirk De Troch,
Frans Jansegers en Annie, Freddy Maes en Martine, Eddy Merveillie, Nestor Roseleth,
Ariél Van Den Bossche, Reddy Van der Borght, Luc Van Der Straeten, Firmin
Verbrugge en Nadine, Michel verhelst.

Gasten: Anne marie Baeten, Raf De Koninck, Georges De Langhe en echtgenote Rita,
Dhr. Delestré, Jean Limpens en echtgenote, Jan Moernaut, Julien Noynaert en
echtgenote Godelieve, Hubert Scheerlinck, Marc Van den Broeck en echtgenote
Martine, Stefaan Van de Winkel, André Van der Straeten, Dirk Van der Straeten,
Lutgarde Van der Straeten, Frans Deprez.

Menu :

Voorgerecht : Heilbot met prei en bouillabaisesaus

Hoofdgerecht: Speenvarken filet met mosterdsaus

Dessert : verwenkoffie met citroentaartje — macaron — en madeleines

Gastspreker:

Donderdag 26 oktober 2023 was Prof. Rik Torfs op uitnodiging van onze vrienden van
de Marnixring Denderend Land te gast in De Snip te Moorsel. De avond werd
georganiseerd in samenwerking met onze eigen Marnixring lwein van Aalst en gold
meteen ook als de oktober-editie van onze maandelijkse ledenvergadering. De
opkomst voor de aangekondigde lezing van Prof. Torfs kon best bevredigend worden
genoemd. In totaal waren er 90 personen in de zaal waarvan 36 de leden en gasten
van MR Iwein van Aalst vertegenwoordigden.

Een perspectief
op mens en tijd
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Prof. Torfs deed zijn reputatie van onderhoudend verteller alle eer aan en bracht op
een vlotte, met de nodige humor doorspekte aangename wijze zijn visie op het
begrip”’tijdsgeest”, meteen ook het onderwerp van zijn recent verschenen boek.
Volgens hem kan de tijdsgeest nog het best worden gedefinieerd aan de hand van wat
er op een gegeven ogenblik allemaal niet kan/mag gezegd en of gedaan worden. Met
andere woorden : taboes ! Taboes waren er vroeger, zijn er nu en zullen er wel altijd
zijn. Alleen wijzigen zij met de tijd. Zulks betekent echter niet altijd noodzakelijk een
vooruitgang en werpt toch wel enkele vragen op. Wij zijn doorgaans overtuigd dat wij
er steeds op vooruitgaan, maar is dat wel zo ? Materieel is dat allemaal zeer tastbaar,
maar geldt die vooruitgang ook op het maatschappelijk vlak ? Wij zijn kinderen van
onze eigen tijdsgeest die wij zelf mee gestalte geven, meent Prof Torfs. Zijn goede
raad luidde dan ook : kijk hoofdzakelijk vooruit, maak gebruik van je kennis van het
verleden maar laat je er niet door afremmen. Een raad die hij illustreerde met de
metafoor van iemand die zich als buitenlander toch in de chaos van het Italiaanse
wegverkeer waagt.

Wie het over taboes heeft komt onvermijdelijk ook bij het onderwerp van de vrije
meningsuiting terecht. Prof. Torfs stelt dat het uiten van een vrije mening altijd
mogelijk moet zijn, ook al wordt dat recht stelselmatig betwist. Zijn ultieme argument
voor deze stelling is de uiterst belangrijke plaats die de vrije meningsuiting ook in de
Universele verklaring van de rechten van de Mens inneemt.

Meningen en inzichten veranderen doorheen de tijd. Nochtans is Prof. Torfs niet erg
overtuigd dat wat wordt omschreven als “ voortschrijdend inzicht” ook altijd wel de
juiste richting uitgaat. Hij gelooft niet in de synthese, in het “evenwicht”. Hij verwijst
daarbij naar het feit dat bepaalde maatschappelijke opvattingen misschien wel op een
gegeven ogenblik verdwijnen maar ook vaak later weer terug opduiken. Zo was
volgens hem de vrijheid van meningsuiting in pakweg de jaren 1960 — 1970 veel
groter dan in het huidige “woke-tijdvak” waarin van iedereen het hyper politiekcorrect
Zijn wordt geéist.



Vooral de vermenging van recht en moraal vindt Prof. Torfs een kwalijke zaak. Een
standpunt dat hij kracht bijzet door te verwijzen naar het begrip slachtofferschap. Een
slachtoffer is niet per definitie een goed mens. Toch is het in onze huidige “tijdsgeest”
blijkbaar iets dat doorgaans gemakkelijk wordt aangenomen. De empathie met het
slachtoffer, of degene die er in slaagt zich in deze rol te manoeuvreren, is
tegenwoordig vaak zo groot dat de rechten van de verdediging en het beginsel dat
iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, in het gedrang dreigen te komen.

Tot slot van zijn betoog gaf de Prof. Torfs zijn aandachtig luisterende toehoorders nog
de raad mee om met een gezonde dosis humor door het leven te gaan en vooral de
eigen gekozen weg te bewandelen.

Eddy MERVEILLIE
secretaris -verslaggever

Link naar onze webpagina
https://www.aalstmarnixring.org/marnix-ring-iwein-van-aalst



