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Verslag ledenvergadering van donderdag 27 april 2023

Aanwezig : Johan Baten en Hilde, Michel De Gols en de Hilde, Maria De Proft, Willy
De Smet en Rita, Frans Jansegers en Annie, Julien Librecht en Lucienne, Freddy Maes
en Martine, Eddy Merveillie, Ariél Van Den Bossche, Reddy Van der Borght, Luc Van
Der Straeten, Willy Van der Voorde en Marie Paul, Firmin Verbrugge en Nadine, Michel
verhelst.

Gasten: Julien en Godelieve Noynaert, gasten van Willy De Smet,Anne-marie Baten,
gaste van Johan Baten, Annemarie Van den Bossche, gaste van Eddy Merveillie.

Menu : Asperges op z'n Vlaams
Rollade van Mechelse koekoek, champignons
Créme brulée

Na de gebruikelijke dienstmededelingen van onze voorzitter en de protocolmeester
krijgt de spreker van de avond het woord. Luckas Vander Taelen brengt ons, in
premiere, een lezing over zijn meest recente boek “ Achille”. Het is het verhaal van de
lotgevallen van zijn grootvader Achille Gheys tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze
geschiedenis speelt het toeval een grote rol. Terwijl Achille de oorlog aan het
ljzerfront beleeft, verblijft zijn voor de legerdienst afgekeurde broer Hector in het
Engelse Leeds. De beide broers voeren een uitgebreide briefwisseling. Hector schreef
de brieven die hij van Achille ontving ijverig over in een schriftje dat door de jaren
heen bewaard bleef en vele decennia later Luckas Vander Taelen toeliet de
oorlogservaringen van zijn grootvader te reconstrueren. Daarbij combineert hij de in
de brieven vermelde feiten met de indrukken en emoties die hij ervaart tijdens zijn
fietstochten door de Westhoek. Aanvankelijk deelt Achille nog het toen zowat
algemeen heersende naief enthousiasme dat de oorlog wel zal meevallen en snel zal
beéindigd zijn. De eerste confrontaties met de Duitsers maken echter snel komaf met
deze dwaling. Naast alle andere verschrikkingen die Achille moet aanschouwen maakt
onder andere de aanblik van het door een Duits bombardement omgewoelde kerkhof
van Reninge op hem een diepe indruk. Een dodenakker van rottende en half vergane
lijken levert in de vuurgloed van een afbrandende kerk en onder het gedreun van de
Duitse beschietingen een hels spektakel.

Wanneer Achille gewond wordt komt hij terechtkomt in het legerhospitaal I'Océan in
De Panne. Daar keurt de arts hem af voor dienst in de infanterie maar bevindt hem
toch nog goed genoeg voor de artillerie. Daarmee loopt Achille voortaan wel wat
minder risico dan in de loopgrachten maar helemaal veilig is het ook niet. Kort daarna
volgt er een verlofperiode in Engeland en krijgt hij de kans zijn broer Hector in Leeds
te gaan opzoeken. Tijdens een avondje uit in Bradford ontmoet Achille de Mechelse



Josephine Buelens die deeluitmaakt van de naar Engeland gevluchte Belgische
gemeenschap. De jonge dame bevalt Achille wel. Hij bezorgt haar een soldatenfoto
van zichzelf en in zijn latere briefwisseling met Hector informeert hij regelmatig naar
haar. Toch zullen ze elkaar pas na de oorlog weer ontmoeten. Na de wapenstilstand
wordt Achille in Mechelen gekazerneerd en ondertussen is ook de familie Buelens
terug. Vervolgens zal het gelukkig toeval en de combinatie van de aankoop van een
legerpaard en een goed bewaarde foto de twee, Josephine ( Fientje) Buelens en
Achille Gheys, weer samenbrengen. Bijna 40 jaar later wordt het “oorlogskoppel” de
fiere grootouders van een zekere Luckas Vander Taelen, historicus, leadzanger van de
new waveband Lavi Ebbel, intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds, politicus ,
programmamaker voor de RTBF en VTM, columnist, auteur en voorzitter van het Louis
Paul Boon genootschap.

Eddy MERVEILLIE
secretaris -verslaggever

Link naar onze webpagina
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